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Bij een bestuursbilan 

 
Tijdens de ledenvergadering van juni werd het bilan voorgelegd van vier 
OKRA-jaren, de gebruikelijke bestuurstermijn van de ploeg die in september 
2011 werd gekozen. Een nuttig overzicht werd het, een geheugensteuntje bij de 
vele activiteiten, bij zoveel samenkomsten, de reizen en daguitstappen, de 
bedevaarten, de voordrachten, het fietsen en het wandelen, de geboorte van dit 
OKRANTJE, de blijde intrede van 30 nieuwe leden, het droeve afscheid van 
eveneens ruim 30 leden…, maar ook de komst van een nieuwe proost!  
 
Met dit bilan op de tafel, heeft het zittend bestuur zich tevens voorgesteld als 
kandidaat voor een nieuwe termijn. In de volgende jaren zal evenwel gezocht 
(moeten) worden naar nieuwe kandidaten, jonge krachten het liefst, om de 
fakkel over te nemen, zodat ons trefpunt ook in de toekomst een vaste waarde en 
een warm begrip in de Kesterse gemeenschap zou blijven, tot nut van al wie, 
ondanks de leeftijd, gezelligheid en samenhorigheid zoekt in eigen midden.  
 
 

 
 
Een bestuursvergadering, nog met ere-voorzitter Magda en de betreurde Frans… 



Sinds Pasen stonden vieren en treuren voortdurend ook voor de OKRA-deur, 
elkaar aflossend zoals we dat onvermijdelijk beleven. Met de jubilarissen 
mochten we juichen. Diamant was er voor de zestig jaren huwelijksgeluk van 
Gilberte Van Belle en Jozef Roobaert. Goudgekleurd waren de wensen voor 
Achiel Godart en Irma Bomon. Goud ook was er voor ons bestuurspaar Julien 
De Spiegeleer en Marie-Louise Van Lysebettens. Allen mochten we 
feliciteren bij deze mijlpaal in hun leven. Allen willen we ze hier nogmaals 
danken voor hun actief lidmaatschap en voor de vele momenten van wederzijdse 
genegenheid die we in onze kring mochten ervaren. De reeds uitgesproken 
wensen worden in dit nummer bevestigd, zwart op wit gedrukt, en aldus voor de 
volgende jaren veilig bewaard…     
 
 

Afscheid nemen… 
 
 
We wennen nooit aan dat droevig afscheid nemen van wie gisteren nog naast 
ons aan de tafel zat. Telkens weer wordt een leven opgeborgen in ons hart, met 
al zijn herinneringen, die blije en intense momenten in samenzijn beleefd, die 
uitspraken, die lach, die glimlach, dat woord… en ze waren met velen tijdens de 
voorbije vier jaar: 
 
2011: Gaby Elshoecht, Marie-Louise Vannimmen, Irène Raspé, Remi Moonens 
en Pierre Dedoncker 
 
2012: Marcel Albert, Maria Cromphout, Wiske Van Holder, Guillaume Deknop, 
bestuurslid Frans Neukermans, Julia Ameys, Yvonne De Dobbeleer, Marcella 
Van der Mijnsbrugge, Willy Dobbels en Joseph Cochez. 
 
2013: Maurits Favaits, Katherine Bogemans, Irène Vannimmen, Margriet Juwet 
en Frans Herremans 
 
2014: Filleke Segers, Alida Blondiau, Gaston Hemelings, Elise Segers, 
Lucienne Valkenier, Victor Vanbellinghen, Germaine Moustie en Germaine 
Raspé. 
 
2015: Jean Van Eeckhoudt, Marcel Seghers, Etienne Van Sinay, Julien 
D’Haemer, Angèle Segers, Marie-Jeanne Opsommer, Julienne Segers en Ben 
Reunbroeck.  
 
Blijvend dragen we hun namen mee in onze gedachten. Blijvend wensen we 
steun en troost te zijn voor hun geliefden. Mogen zij het aldus ervaren!  



 
 
 

 
 

Bloemen als warm afscheid voor al onze overleden OKRA-vrienden 

Totaal onverwacht, daags na de fijne  
gezelligheid en vriendschap op het 
Gooikse seniorenfeest, heeft ons aller 
Marie-Jeanne Opsommer ons 
moeten verlaten op vrijdag 5 juni 
2015. Zij was te Elsegem (Wortegem-
Petegem) geboren op 22 januari 1939, 
en woonde pas sinds enkele jaren te 
Kester in de Raoul Merckxstraat. 
Groot was echter de plaats die ze, in 
alle stilte en eenvoud, had weten in te 
nemen in de harten van wie met haar 
mocht  omgaan. Niet met grote 
verklaringen was ze er echt aanwezig, 
niet met hoge woorden bakende ze 
haar vriendschapskring af, maar met 
’t vriendelijke woord op het gepaste 
moment, met haar zachte blik en 
immer luisterbereide oor. 
 
Haar beeld, in zachte tinten en 
discrete tonen gevormd, zal ons nog 
lang bijblijven. OKRA-Kester wenst 
het haar van harte: Rust Zacht!  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Op het prikbord 
 

Oktober 2015 
 
  donderdag 8 oktober Ledenvergadering in ‘Ons Huis’ 
 
 vrijdag 9 oktober: Eendagsreis naar Namen e.o. 
 
 17 en 18 oktober  Koude schotel- en pensenkermis   
     
November 2015 
 
 Allerzielen – maandag 2:      om 9 uur, eucharistieviering in de  
                                                  kerk om onze overledenen te gedenken. 
     Aansluitend: ontbijt in ‘Ons Huis’ 
 
 donderdag 12 november:  ledenvergadering om 14 uur 
     Inschrijving voor het Kerstfeest 
 
December 2015 
 
 woensdag 16 december:  Kerstfeest om 12 uur in ‘Ons Huis’ 
 
 KERSTMIS (vrijdag 25 december) 
 
 
 

       
 
 



 
 

    
 

 

Een der jongste leden van ons Trefpunt 
was ook de oudste onder onze leden: 
Angèle Segers. Geboren te Sint-
Kwintens Lennik op 3 december 1916 
zou ze in haar rijkgevulde leven haast 
uitkijken naar een volle eeuw. Het 
mocht helaas niet zijn! In de stille  
Hollandstraat woonde ze bij haar zoon 
Romain Fontaine en Nicole Van den 
Driessche, beiden ook sportieve leden 
van onze kring. Op 8 mei 2015 heeft zij 
ons verlaten te Heikruis in Mater Dei. 
Op de ledenvergaderingen mochten we 
ze weliswaar niet verwelkomen, maar 
niettemin was ze, vanuit haar kamer en 
later het rusthuis, immer positief en 
moedig. Moedig ook in de strijd tegen 
het langzame slinken der krachten, 
rustig overschouwend wat was geweest 
en berustend aanvaarden wat ook voor 
haar onafwendbaar was geworden.    

Op zondagavond 9 augustus 2015 heeft 
Ben Reunbrouck, geboren aan zee te  
Nieuwpoort op 9 februari 1922, in het 
UZ te Jette, omringd door al zijn 
kinderen, sereen en rustig, voor immer 
afscheid genomen. Zijn onafscheidelijke 
Paulette Soenen, met wie hij meer dan 
70 jaar was gehuwd, wist hij in goede 
zorgzame handen. Hij was gereed! Met 
hun platina-huwelijksfeest verzamelden  
zij vorige zomer nog hun rijke kroost en 
nakroost en de naaste vrienden rondom 
zich. Met Kerstmis 2014 waren zij, 
gelukkig en welgemoed zoals steeds, 
present op het OKRA-feest. Niets liet 
toen vermoeden dat zo snel deze sterke 
man, rustige denker en bedacht prater, 
vrolijke verteller en ooit felle danser, 
ons zou verlaten. Kester was zijn grote 
thuis, waar hij er ook woonde, bij Annie 
en Marc om te feesten, bij zijn OKRA-
vrienden om de hartelijkheid die hij van 
ieder mocht ervaren en die hij gul 
beantwoordde. Dag Ben! Tot ziens!  



 

 
 
 

Misschien is ’t goed… 
 

Misschien is ’t goed te sterven in de herfst 
wanneer de nacht het dichtst is en de dag het verst 

Misschien – ik weet het niet – wie zou het weten 
Het gaat alleen maar om vergeten 

Er zijn alweer zovele maanden henen 
van regendagen en van droge wenen 

van tranen die teveel gestort zijn 
van zonnedagen die nog al te kort zijn 

om blij te wezen in het weten 
dat een verdriet vergaat in vaag vergeten 
van lange nachten die nog al te lang zijn 
om kinderen te genezen die te bang zijn 

met open ogen in de nacht te staren 
Ach maar hoe zal met ooit verklaren 

hoe schoon het is te sterven in de herfst 
ofschoon de herfst de dood is voor wie sterft 

en voor wie sterven heeft gezien 
zo waarlijk dat hij zelf een weinig is gestorven 

 
  door Gaston Burssens    uit Groot Verzenboek van Jozef Deleu 

Op 25 juli 2015 overleed te Jette 
Julienne Segers. Zij was geboren op 2 
juni 1922 en bracht de laatste jaren van 
haar gezegende leeftocht door in het 
WZC Sint-Antonius te Sint-Pieters-
Leeuw.  Zij was de weduwe van 
Maurits Haus en woonde aan de 
Hogenberg te Leerbeek. Was zij vooral 
te Leerbeek een gekende figuur, ook 
OKRA-Kester kende haar als lid. Dat 
elkeen haar begroette als ‘Julienneke’ 
zegt alles over de vriendschap en de 
waardering waarmee alhier haar warme 
aanwezigheid in gedachte werd 
gehouden. Elk Kesters bezoek te Sint-
Pieters-Leeuw was haar dierbaar. Ze 
keek er zelfs naar uit, niet zelden 
vanuit haar vertrouwde plaatsje in de 
grote cafetaria…  


